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Thema: HELENDE HOOP 

 

 

 

 



 

Pianospel 

Zingen Ionabundel 1 47 De vrede van de aarde en de hemel 

Welkom 

Over het jaarthema: Heel worden en helende hoop 

Openingsgebed. 

v.: God, die onze harten liefheeft, 

a.: WIJ KOMEN TOT JOU MET ONZE ZORGEN. 

v.: Om de schade aan onze planeet 

a.: ZIJN WIJ GEBROKEN, SCHEPPER GOD. 

v.: Om de oneerlijke gevolgen voor de armen 

a.: ZIJN WIJ GEBROKEN, HERDER GOD. 

v.: Om onze blindheid en angsten 

a.: ZIJN WIJ GEBROKEN, HEILIGE GOD.    

v.: Liefdevolle God, 

     neem de angsten weg 

     die ons verlammen 

     en geef ons moed 

     Jouw liefde en gerechtigheid 

     handen en voeten te geven. 

a.: AMEN 

 

Zingen:  Iona bundel 1 45 

De hemel wacht niet  

 

 

 

 



 

Lezing: Psalm 139  

Voor U God verlies ik mijn masker 
hou ik op om op mijn tenen te lopen 
hou ik op om mezelf te verkopen 
want U heeft mijn prijs allang betaald. 
 
Dan sta of zit ik 
gebogen weliswaar 
maar mijn ogen zijn gericht op U 
U kent mijn woorden 
wegen en gedachten 
mijn slapeloze nachten. 
 
Nu vlucht ik niet meer 
waarheen zou ik trouwens gaan? 
U ziet elke beweging 
U kent mijn lopen 
mijn zitten en mijn staan. 
Ik hoef niet meer uit te leggen. 
U begrijpt en verstaat 
allang voordat ik praat. 
U leest de woorden 
nieuwsgierig van mijn lippen 
en vertaalt de tranen van mijn woordeloze snikken. 
 
U bergt me met uw liefde 
in de holte van uw hand. 
het is te diep 
voor mijn gevoel 
en veel te groot 



 

voor mijn verstand…. 
 

Pianospel 

 

Lezing: Parafrase uit 1 Tessalonicenzen 5,1-11 

 

Leef dan als kinderen, niet van de duisternis,maar van het 
licht en van de dag. Laten wij, die toebehoren aan de dag, op 
onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, 
en getooid met de helm van de hoop op redding. Zo gaan 
we, gezegend om tot zegen te zijn.. 

 

Gedachten bij de lezing, 
  eindigend met een parafrase van Openbaring 21 
 

Een nieuw Groningen 

 

Ik had een visioen, het was afgelopen donderdag, om 11 uur 

in de morgen.. Ik stond boven op de Martinitoren, en keek uit 

over Stad. De grijze grauwheid brak boven d'olle Grieze, en 

de Geest Gods kwam als adem op mijn ogen, en ze werden 

me geopend. Ik zag Grunn, de Heilige Stad, neerdalen uit de 

hemel. De stad schitterde in Gods luister, sprankelend als  

edelgesteente. En ziekte was niet meer. Geen verschil tussen 

de Hoogte en de villabuurten van Groningen Zuid. Ik zag 

stromen van levend water vanuit het Damsterdiep de 

Diepenring binnenkolken. Helder als glas, glinsterend in de 

zon, groningse kinderen zwommen erin. En de Geest liet mij 

de Boom des Levens zien, oprijzend midden in het 

Noorderplantsoen. En ik keek, en ik zag geen dak- en 



 

thuislozen meer, geen hoertjes op de Bornholmstaat, of 

achter de ramen in het A-kwartier. Geen spuiten meer achter 

de Michaelsschool, geen dealers en pooiers meer op het 

hoekje van de Kijk in 't jat. Hiv, aids, kanker bestond niet 

meer: het Hospice een bloementuin.. En niemand werd meer 

gediscrimineerd, vanwege geslacht, geaardheid of kleur. 

Niemand was meer bang, studentes 's avonds in het park, 

verpleegsters op weg naar huis. En er was geen kind meer, 

dat misbruikt werd of  blauwe plekken probeerde te 

verbergen..Pesten bestond niet meer. Sex was als liefde zo 

mooi. En ik zag een oude vrouw haar hoofd in de nek gooien 

en lachen als een jonge meid. Eenzaamheid bestond niet 

meer, alle deuren stonden open.  

Dat is wat ik zag, van de Herenstraat en de Grote Markt tot 

het Stadspark, uitkijkend van Esserveld tot aan de 

Selwerderhof. En ik begreep ineens dat er een dag van 

Opstanding zou zijn.. Vast en zeker! Ik geloof dat er een dag 

van Opstanding zal zijn! 

 

Voorbeden 

 Tijdens de voorbeden is er gelegenheid om een kaarsje aan 

te steken 

 

Na de woorden “ wees licht in de duisternis om ons heen”: 

zingen we  Iona bundel 1 33 Licht in de nacht 

 

Uitnodiging voor handoplegging en gebed 



 
 

 

 

Zingen 

Hier ben ik   Iona bundel 1 39  

 

  

PIANOMUZIEK. WE VORMEN EEN KRING.  

MET IN HET MIDDEN TWEE MENSEN, WAARVAN ÉÉN DE VOORGANGER IS.  

DE ANDER ASSISTEERT BIJ DE HANDOPLEGGING. 

IN DE KRING DE MENSEN DIE HANDOPLEGGING WENSEN.  

VERBONDENHEID MET ELKAAR KAN UITGEDRUKT DOOR BIJV. EEN HAND OP 

DE ARM VAN DEGENE NAAST JE TE LEGGEN DIE HANDOPLEGGING 

ONTVANGT.  

ALS IEDEREEN AAN DE BEURT IS GEWEEST, KEREN WE TERUG NAAR ONZE 

PLAATSEN. 

Gebed bij de handoplegging 

v.: Levende God, adem uw Geest over ons 

 en omring ons met uw liefde. 

 Jezus met je ruime hart, schenk ons jouw compassie 

 Helende Geest, kom en geef ons vrede 

Handoplegging 

a.: GEEST VAN DE LEVENDE GOD, HIER AANWEZIG IN ONS MIDDEN, 

 KOM BIJ JOU BINNEN  IN LICHAAM, ZIEL EN GEEST, 

 EN GENEES JOU VAN ALLES DAT JOU VERWONDT, 

 IN JEZUS’ NAAM. AMEN 

Vredeswens: 



 

Iona bundel 1 46 Gods groot erbarmen  

 

Zending en zegen 

v.: Houd de wacht, lieve God 

 bij wie vannacht waken of wakker liggen, 

 en geef uw engelen de zorg over wie slapen. 

 Omgeef de zieken met zachtheid, o Heer Jezus, 

 de vermoeiden met rust; 

 zegen de stervenden,  

 verzacht de pijn van wie lijden, 

 troost de treurenden, 

 bescherm uw lievelingen –  

 alles omwille van U die bron van liefde bent. 

a.: AMEN. 

 Moge de God van de hoop 

 ons vervullen met vreugde en vrede in ons geloven, 

 dat wij overvloeien van hoop 

 in de kracht van de heilige Geest  

a.: AMEN.  

Zingend komen we van onze plaats  



 

 

 

In de duisternis, / in de duisternis, 

waak, Gij schepper, als wij slapen. 

U behoren wij, / U behoren wij, 

Waak, Gij Schepper, als wij slapen. 

Die ons hebt behoed, / die ons hebt behoed, 

Waak, Gij Schepper, als wij slapen. 

Zie toch naar ons om, / zie toch naar ons om, 

Waak, Gij Schepper, als wij slapen. 

Gij die liefde zijt, / Gij die liefde zijt, 

Waak, Gij Schepper, als wij slapen. 

Zegen ons vannacht, / zegen ons vannacht, 

Waak, Gij Schepper, als wij slapen. 

 

Gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie of thee 

 
 
 



 

De Iona Community1 is een oecumenische gemeenschap van mannen en 
vrouwen: 

- met verschillende sociale achtergronden  
en uit verschillende christelijke tradities; 

- die het evangelie van Jezus Christus willen volgen,  
ook als dat evangelie hen in het onbekende voert; 

- die zich willen verbinden, onderling en met alle mensen van goede wil 
over de hele wereld, om samen te werken, zich te bezinnen en te bidden 
voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping; 

- die ervan overtuigd zijn dat hun ideaal van een inclusieve (iedereen 
insluitende) gemeenschap ook tot uitdrukking moet komen in de 
gemeenschap van alledag waarin zij leven. 

 

Daarom delen ze samen een gemeenschappelijke leefregel van dagelijks 
gebed, wederzijds verantwoording afleggen van de besteding van tijd en 
geld, onderlinge ontmoeting en inzet voor gerechtigheid en vrede. 
Samen met de staf is de Iona Community verantwoordelijk voor drie 
gemeenschapscentra op de eilanden Iona en Mull, het kantoor in Glasgow, 
het jongerenwerk en de liturgievernieuwing via het werk van de Wild Goose 
Resource Group. 
 

De Iona Community is in 1938 in Glasgow gesticht door George MacLeod, 
predikant en vredeswerker, in de context van armoede en wanhoop van de 
jaren dertig. Haar oorspronkelijke taak om de kloosterruïne van de Iona 
Abbey te restaureren werd symbool voor de wederopbouw van 
gemeenschap in en buiten Schotland. Momenteel kent de Community 265 
leden, overwegend in Groot-Brittannië, 1500 geassocieerde leden en 2000 
vrienden over de hele wereld. Samen en apart  'volgen we het licht dat we 
hebben en bidden voor meer licht'. 

 

Een van de doordeweekse vieringen in de Abdij van Iona is een gebedsdienst 
voor heelwording. De teksten en de liederen, zoals wij die in de Nieuwe Kerk 
gebruiken, komen daarvandaan.  

                                                           

1    Voor meer informatie: www.ionagroep.nl  

http://www.ionagroep.nl/

